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Op 28 september was het eindelijk weer zover, na een jaar voorbereiden gingen Edith en ik voor 
(weer) een medische expeditie naar Kenia. 
Met 4 grote koffers en 2 handbagage koffers vol met spullen vertrokken we richting Schiphol. 
Alle donaties, in welke vorm dan ook konden mee. Heel veel babykleding, leggings, etuis, pennen, 
potloden, gummen, puntenslijpers, zeep, injectienaalden en nog veel meer. Daarnaast hadden we 
met zijn zevenen een waanzinnig mooi bedrag opgehaald voor de medicijnen, schoenen, bouw van 
het huisje voor de staf, 100 voedselpakketten (geschonken door Stichting Eva en Rosa) en hygiëne 
pakketten.  
Na een lang reisdag kwamen we aan bij het hotel. 
De reis van Londen naar Nairobi begon met 45 minuten vertraging maar verliep verder goed. 
We hadden lekker de ruimte, drie stoelen voor ons tweeën. Filmpjes gekeken, wijntje erbij, af en toe 
wegdoezelen en dan vliegt de tijd. 
Om half 10 's avonds geland op JKA Nairobi. 
Oeps toen stond er een hele lange rij bij de douane. Toen we er uiteindelijk door waren, na 1,5 uur, 
de koffers ophalen en toen brak er wel even paniek uit bij mij. 
Op één van mijn koffers stonden 3 paarse kruizen, dit betekent dat ze bij de douane je koffer er uit 
halen en deze open moet. 
Oei, zweten, paniek, wat nu? 
Een aardige man voor me zei, ik cover je, veeg jij het er af. 
Stond ik daar, moeilijk heen en weer bewegend om met mijn been het kruis er af te vegen, wat denk 
je, stond er aan de andere kant nog één. 
Oké, andere kant ook spastisch heen en weer bewegen. 
Handbagage door de scanner en snel met mijn koffer er langs racen. 
En gelukkig, ik was snel genoeg en maar sissen naar Edith, kom lopen, niet stilstaan, doorlopen. 
Even hachelijk momentje maar gelukt. 
Buiten aangekomen stonden er al 2 andere vrijwilligers en 1 onderweg. 
Lawrence had pech met de Van dus werden we opgehaald door Andy. 
Bij het hotel aangekomen kwam Lawrence ook en kregen we nog een snelle maaltijd. 
Na middernacht kwamen er nog twee vrijwilligsters, waaronder Ana. Wat was het fijn haar weer te 
zien na 4 jaar. Ana en ik hebben een speciale band, niet uit te leggen aan anderen. 
 
Vrijdag 29 september, de dag dat alle andere vrijwilligers zouden aankomen. 
Na een korte, maar oké nacht een koude douche genomen ( bleek knopje om te moeten zetten voor 
warm water) en om 9 uur ontbeten. 
Na het ontbijt naar een klein winkelcentrum gewandeld om geld te pinnen, Susan (vrouw van 
Lawrence) gedag te zeggen en wat inkopen te doen. 
Om 13h lunch in ons hotel en daarna hebben Edith en ik een uber gepakt naar Nav’s huis. Blijft altijd 
weer een ervaring. Iedereen rijdt door elkaar, bussen, auto's,  vrachtwagens, motoren, tuktuks, 
voetgangers, waar een driebaansweg is rijden ze 6 dik naast elkaar. Als je hard toeter en als eerste 
rijdt neem je voorrang. Ik probeerde gesprekje aan te gaan met de Uber chauffeur maar conclusie van 
mij en Edith was dat hij waarschijnlijk dacht: pfff laat die blanke haar mond eens houden. En op het 

moment dat ik dat deed begon hij honderduit te praten        Onze missie was 2 simcards scoren en 2 
handzagen voor onze mannen. Eerste is vooralsnog niet gelukt, tweede wel. Wij in de ijzerhandel, 
werden beetje gek aangekeken door 5 werknemers, die waarschijnlijk dachten wat moeten die 
vrouwen nu met een handzaag. Na met zijn 5en naar het magazijn gelopen te zijn kwamen ze 
inderdaad terug met twee handzagen. Wij hebben ze maar wijs gemaakt dat wij thuis alle 
verbouwingen doen, beetje gegniffel van ze en toen vriendelijk gedag gezegd. 



Bij Nav hebben we de verpleegkundige koffer en gynaecologie koffer helemaal leeg gehaald, alle over 
datum spullen weggegooid, de benodigde dingen er in terug gedaan, lijstje gemaakt wat nog nodig is 
en schoongemaakt. 
Was hard nodig en zijn we twee uur mee bezig geweest. 
 
Zaterdag 30 september, oriëntatiedag. 
Ja ja, na een korte maar redelijk nacht, de bar waar mijn raam op uit komt draaide nog lang top 100 
slow rock muziek waar ik van mee kon genieten, om 7 uur mijn bed uit. 
Vandaag stond de  oriëntatie dag op het programma. Een inleiding in tropische ziektes, FGM,  de taal 
(Swahili), elkaar leren kennen en de donaties sorteren. 
Start zou half negen zijn, maar hé we zijn in Kenia, dus de African Time werd aangehouden. 
Uiteindelijke start was half tien, leuk om ook de Keniaanse artsen te ontmoeten. De dag bestond 
onder andere uit teambuildingsopdrachten. 
Wat een leuke groep hebben we, een mix van vrijwilligers uit Kenia, Nederland, Duitsland,  Engeland, 
Spanje, Italië, Canada en Amerika.  
Na een overvolle dag, ons hoofd liep over hadden we een teabreak, voordat we de donaties gingen 
uitzoeken. 
Met een heerlijk kopje thee en een mandaza (soort zoete oliebol) liep ik naar buiten. Voor ik er erg in 
had viel mijn thee bijna om en lag mijn mandaza op de grond. Verschrikt keek ik om me heen wie er 
een bal tegen me aan gooide, tjeetje het was geen bal, maar een roofvogel die rakelings langs mee 
scheerde en mijn mandaza greep. Direct kwamen er nog 2 aangevlogen. 
Ik schrok me echt een hoedje, hij was op een paar centimeter van mijn hoofd. Edith keek me aan en 
begon keihard te lachen. Ze heeft me nog nooit zo verschrikt zien kijken. 
Is weer eens wat anders dan een parkietje. 
Na de oriëntatie zijn Edith en ik met Lalaito naar het winkelcentrum gereden, om een simkaart te 
scoren voor haar en Thomas. Altijd weer een belevenis in het verkeer in Nairobi, maar ook deze keer 
weer zonder kleerscheuren doorstaan. Eruit gegooid door de taxichauffeur, daar waar stoppen 
eigenlijk niet mocht, maar hier mag alles. 
Staan we daar in de Safaricom winkel staat opeens de taxichauffeur ook naast ons. 
Toch leuk om begeleid te worden door twee Maasai mannen. 
Snel terug naar het hotel, ons avondeten gegeten, zelfde als onze lunch en nu even chillen op de 
kamer ( mijn hoofd zat zo vol van de hele dag en alle vragen van de vrijwilligers), een momentje voor 
onszelf met een drankje en zak chips. 
Morgenvroeg eruit, om 7 uur ontbijten en dan richting Children's garden, een weeshuis, voor onze 
eerste behandeldag. 
Elke keer weer een feestje om hier te zijn bij deze kinderen die vragen om warmte, liefde en een 
knuffel. 
 
Zondag 1 oktober, Children’s Garden 
Wat een dag, wat een dag! 
Om 7 uur ontbijten en plan was om half 9 de bus in te laden en 9 uur vertrekken naar Children's 
garden voor onze eerste werkdag. 
En je raadt het al, dat is niet gelukt,  het werd half 10. 
Rond 10.15h kwamen we aan bij het weeshuis, we werden al opgewacht door alle kinderen en 
eenmaal uit de bus hadden we al snel heel wat handjes in onze handen. Net als de vorige keren 
bleven ze je hand vasthouden, aan je haren zitten en aan je huid voelen. Naarstig op zoek naar 
warmte en liefde. Lekkere snottebellen, hoofd vol ringworm maar met big smile. 
Nadat we onze werkplek, in een klaslokaal, opgezet hadden met hulp van heel sterke jongens was het 
wachten op de eerste patiënten. Ondertussen met de osteopaten een Still Point gedaan ( in een kring 
met elkaars handen vast even gronden, de energie voelen en ons opladen voor de dag). 
Beneden op het zand met alle kinderen in een kring nog een keer samen de dag starten en de goede, 
positieve sfeer voelen. 



Al snel bleek dat het niet druk bij osteopathie was, dus ben ik samen met Phoebe en Juliana alle 
kinderen, bijna 200, gaan ontwormen. 
Ontworming pil geven en kruis op de hand zetten, zodat ze geen 2e keer komen. Enkele kinderen 

probeerden het toch         
Na het ontwormen ben ik in pharmacy gaan helpen, alle medicijnen in zakjes doen, naam van de 
kinderen er op en de dosering. Alle medicijnen gingen in een doos en werden aan het eind van de 
dag aan de volwassen  begeleiding gegeven. 
De oudere kinderen houden de jongeren in de gaten, ze zorgen echt voor elkaar. 
We hebben 113 kinderen behandeld, met voornamelijk infecties, diarree, rug-, knie-, enkelklachten, 
enkele wonden, malariatesten, urinetesten en het hartje van een baby, moeder 14 jaar en 6 maanden 
zwanger, geluisterd. 
Ondertussen was het half 3 en waren we (bijna) klaar. De kinderen hadden nog wat optredens voor 
ons in petto, dansen, zingen, acrobatiek en zelfs vuurspuwen. Na iedereen bedankt te hebben konden 
we naar de bus en om half 4 lunchen. 
Om 4 uur vertrokken we richting Naivasha. Met een tussenstop bij een uitzichtpunt bij de Great Rift 
Valley kwamen we om half 8 aan bij Carnelley's, onze overnachtingsplek voor de komende 2 nachten. 
Pal aan Lake Naivasha,  bekend om de nijlpaarden in het meer. We werden begeleid door een 
vriendelijke werknemer in het pikkedonker, ik zei dat ik hem niet zag, maar dat klopte volgens hem, 
want hij was zwart, waarop Jo zei als je lacht zien we je tanden. Wat volgde was een aardige meneer 
met daarachter 5 vrouwen met de slappe lach. 
Snel spullen in de kamer gelegd, klein hutje met een tweepersoons bed, muskietennet en 
stopcontact. 
Gelukkig mag ik "het bed delen" met Edith.  Toen op naar het diner.  
We hadden het fantastische idee om via de rand van het meer te gaan, op zoek naar de nijlpaarden. 
Pikkedonker, hoofdlampje op en al wat we zagen, geen nijlpaarden. Wel een camper met een 
Nederlander en Zuid Afrikaanse die 6 maanden rondtrekken. 
Heerlijk gegeten en na de teammeeting gezellig gezeten met een Mojito. 
We kregen te horen dat we morgenochtend om 7 uur ontbijten, maar om half zeven mee kunnen 
doen met yoga. 
Lawrence, Edith, Phoebe, Juliana en Jo kwamen tot de conclusie dat we 2 keuzes hadden: of op dat 
moment naar bed gaan om op tijd bij de yoga te zijn of blijven zitten en een drankje nemen. Raadt 
eens wat wij kozen? Het drankje ! 
Heerlijk gelachen en bij het vuur gezeten. Lekkere manier om te ontladen na de lange dag. Daarna 
met de 5 overgebleven dames het plan opgevat op nijlpaard safari te gaan. Ik naar de barman vragen 
of de nijlpaarden aan land waren, zegt hij nee. Ik heb m vriendelijk gevraagd dit niet aan de andere te 
zeggen, want die wilden zo graag op safari.  In het donker zijn we naar de rand van het meer gegaan, 
hopende op nijlpaarden die er natuurlijk niet waren op dat moment, wat ik al wist. Weer de slappe 
lach dat ik het vertelde. Bijna bij onze hut bleek Edith onze sleutel verloren te zijn, dus terug om in 
het donker de sleutel te zoeken. Gelukkig vond ze hem weer. Hadden we bijna voor de deur moeten 
slapen tussen de apen, konijnen en muskieten. Op weg naar de toilet zag Juliana nog een slang, uhm 
bleek een tuinslang te zijn, hoorden Edith en ik erg rare geluiden op het golfplaten dak en bleken wij 
de kant van de heren gepakt te hebben om ons tanden te poetsen. 
Kortom enerverende, gezellige, mooie dag en weer bijzondere dingen meegemaakt. Wat hebben we 
een leuk en gezellig team! 
Morgen staat er een drukke behandeldag op Aquila farm te wachten. 
Meer dan 500 patiënten, waaronder kinderen met HIV uit een tehuis. 
En wie weet zien we wel giraffen en zebra's. 
Vandaag wel hele grote bavianen gezien. 
 
Maandag 2 oktober, behandeldag Aquila Farm. 
Om half zeven ging de wekker, snel douchen, aankleden en om 7 uur aan het ontbijt. Nog even naar 
het meer gelopen, een ijsvogel en ibis gezien, wederom geen nijlpaarden. 



Heerlijk yoghurt met vers fruit als ontbijt. Kwart voor negen zaten we in de bus op weg naar Aquila 
Farm, onderweg langs enkele Nederlandse bloemenkwekers gereden en giraffen, wrattenzwijnen, 
zebra's, impala, Thompson gazelle en kamelen gezien. 
We hebben in totaal 707 patiënten gezien, waarvan 360 kinderen van een school, waaronder 
meerdere HIV positieve kindjes, alleen ontwormt. 
Vandaag heb ik gewerkt in het osteopathie team en veel vrouwen gezien met rugklachten en 
gynaecologische problemen. Deze vrouwen werken in de greenhouses of op de sjamba 
(bloemenvelden), ontzettend zwaar werk, 6 dagen per week. 
Eind van de behandeldag kwam de regen met bakken uit de lucht, 30 minuten lang. 
Ana en ik hadden een heerlijk jongetje achter ons aan. Hij bleef mijn hand maar kussen en met een 
big smile naar me kijken. So cute. 
Na een afscheid thee en koffie met wat lekkers en een speech vertrokken we om 19 uur terug naar 
Carnelley's. Hier stond het eten al klaar, een heerlijk grote burger met salade en patat. Nog even van 
genieten, want vanaf nu gaan we de bush in en is het afgelopen met de patat, pizza en hamburgers. 
We hadden een challenge gekregen, welke we per team moesten uitvoeren namelijk 3 vragen 
beantwoorden: welke film over een real lion is opgenomen in Naivasha,  hoeveel rozensoorten 
worden er in Aquila farm gekweekt en de laatste opdracht was om als eerste een foto van een 
nijlpaard te sturen in Whatsapp. 
Edith en ik hoorden van de barman dat de nijlpaarden rond half 9 aan land kwamen, wij er stiekem 
tussenuit gevlogen, in het donker naar het meer. Al een foto gemaakt met zogenaamd een nijlpaard 
er op, zien we plots 2 paar ogen in het donker, nijlpaarden. Snel een foto en terug naar het 
restaurant, maar helaas weer de weg kwijt. 
 
Dinsdag 3 oktober, reisdag naar Pokot. 
We konden uitslapen, om half 9 was het ontbijt, maar om 6 uur was ik klaar wakker. 
Weer heerlijk ontbeten, spullen ingepakt en naar de bus gebracht. 
De andere bus met sterke mannen, hahaha, is om 3 uur vannacht vertrokken om ons tentenkamp op 
te zetten. 
Voor we weg gingen zei Nav dat ze een Hippo bij het meer zag. Edith en ik dus toch nog even naar het 
meer gelopen. Al wat we zagen, geen Hippo, het was een boomstronk. We lopen nog iets naar rechts, 
we kijken elkaar aan zien we dat goed, nog een keer kijken en ja hoor iets verderop komen zeker 10 
nijlpaarden de kant op om te zonnebaden.  Opeens horen we achter ons een mwoo geluid, we 
schrikken ons rot, zit er een nijlpaard achter ons? Nee toch niet, we houden beide kanten in de gaten. 
Helemaal zenuwachtig gaan we wat hun richting op, Juliana komt er ook bij. Wat een waanzinnig 
gezicht om deze logge dieren te zien. Helemaal vol van de nijlpaarden lopen we terug naar de bus en 
vertellen de andere van de nijlpaarden.  We besluiten met zijn allen nog eens naar het meer te gaan. 
Ondertussen zijn de nijlpaarden weer het water in. Als we teruglopen blijkt er aan de andere kant 
toch een Hippo te liggen, hadden we het toch goed gehoord. 
Iets later dan gepland om 10.45h vertrekken we richting Nakuru, onze tussenstop voor de lunch. Hele 
bus volgepakt. 
Echter na 10 min staan we langs de kant van de weg, de koffers vallen naar voren de bus in, op de 
vrijwilligers die achterin zitten. Na een half uur, bus opnieuw ingepakt, kunnen we verder. 
Om drie uur komen we aan in Nakuru, bij chef Hailen ( David) voor een overheerlijke lunch. Hij gaat 
met ons mee als kok, dat moet dus goedkomen. Probleem was dat in de volgepakte bus ook nog al 
het eten en drinken voor de komende 5 dagen mee moest in de bus. 
Na wat stampwerk zat het er in, onder de stoelen, in het gangpad, tussen onze benen, elk gaatje was 
gevuld. 
Aangekomen in Pokot area werden we een gedeelte van de weg begeleid door een legertruck met 
soldaten met grote geweren. Er zijn veel problemen met verschillende tribes onderling die elkaars 
vee stelen en dit met geweld doen. Er zijn dus verschillende roadblocks met security/soldaten en het 
is niet geheel ongevaarlijk. Posten van berichten op social media moet met vertraging van 3 dagen 



om "verkeerde" mensen in deze regio niet te laten weten dat er een humanitaire expeditie is. Anders 
kunnen ze denken, die hebben spullen en gaan we opzoeken/overvallen. 
Onderweg weer allerlei dieren gezien en net voor het donker om 18.30h aangekomen bij ons 
tentenkamp,  op de compound van een kerk in Chemolingot. 
Snel mijn tentje opgezet, lekker even gezeten, gekletst en de dag doorgenomen en om 20.30h 
gegeten. 
De wc is een gat in de vloer en tja douche is ook niet echt wat. Gelukkig heb ik mijn plastuit en natte 
washandjes mee en overleven we het wel. 
Morgen half 7 opstaan om naar Marsabit te gaan. Zal een drukke, emotionele dag worden. Meestal 
zien we boven de 500 patienten,  die heel erg needy zijn. Slechte lichamelijke conditie, veel ziektes, 
uitdroging en honger. Zo mooi dat we naast onze medische hulp ook voedselpakketten en 
hygiënepacks kunnen uitdelen. 
De rit er heen is niet ver, maar er is geen weg en we komen waarschijnlijk (uitgedroogde) 
rivierbeddingen tegen, vaak komt de bus vast te zitten. 
 
Woensdag 4 oktober, behandeldag Marsabit. 
Om 7 uur ontbijt na een onrustig nachtje met een kudde snurkende "hippo's" om me heen en 
honden die aan de tenten krabden. Ik had wat yoghurt en mandarijnen gekocht, samen met 2 eieren 
en een muntthee (uit chef David zijn kruidentuin). Na het ontbijt heeft team Maraka (waar ik in zit) de 
150 voedselpakketten ingeladen in de bus, samen met 200 hygiënepakketten en de donaties. 
Team Nuru heeft de lunch (sandwiches) gemaakt. Morgen draaien we het om. 
Om 9 uur waren we klaar om te vertrekken, maar vraag niet waarom, het werd 9.45h. 
Met 2 volgeladen bussen vertrokken, in die van ons zaten 28 personen (alle buitenlandse vrijwilligers 
en vertalers) op weg naar de 1e behandelplek in Pokot, Marsabit. 
Na 5 minuten gingen we van de weg af en was het zoiets van 1e boom links, 2e rechts. De weg was er 
mee opgehouden en we moesten onder andere door droge rivierbeddingen heen. 
Nog geen 10 minuten later zaten we vast met de bus, allemaal eruit en keien verzamelen. Na 30 
minuten konden we weer verder. Na 1,5 uur kwamen we aan op onze bestemming,  in de middle of 
nowhere en naast dat er al veel mensen zaten te wachten kwamen uit het niets honderden mensen 
tevoorschijn. 
Na het opzetten van ons kamp, ik zat bij triage, opende Bishop Youssef de dag en konden we rond 11 
uur beginnen. 
Het was snikheet, de mensen hebben bijna geen eten en drinken. 
We hebben 474 moeder en kinderen behandelt en er stonden nog meer mensen die we helaas niet 
meer konden behandelen door de tijd. Bedoeling was voor het donker vertrekken,  dit lukte niet. 
Veel zwangere meisjes met hoofdpijn (ze hebben 1 kopje water per dag), babies met cold en 
coughing, moeders met rib- en rugklachten door het dragen van tonnen water en hout/houtskool, 
menstruatieklachten en pijn op de borst. 
Eén jongen van 11 liep al 4 weken met een gebroken pols, in het streekziekenhuis geweest, maar die 
hadden niet de middelen hem te helpen. Uiteindelijk via een bevriende arts van Nav kan hij zaterdag 
op consult voor eventueel een operatie. Een man die na een ernstig motorongeluk kwam met grote 
open wond tot op het bot, hier is Edith mee bezig geweest. 
Na het medische kamp hebben we de voedselpakketten,  crocs, hygiënepacks en  kleding uitgedeeld. 
Blijft moeilijk om te zien hoe hulpbehoevend deze mensen zijn, schreeuwen en vechten om voedsel 
en spullen. Uiteindelijk hebben we niet alle kleding uitgedeeld,  want de sfeer werd grimmig. 
Uiteindelijk reden we om half 7 weg terug naar ons basiskamp. En ja hoor bij de rivierbedding 
kwamen we weer vast te zitten. Dit keer was het al pikkedonker en kosten het ons 45-60 minuten 
voordat we verder konden. 
Rond 8 uur waren we terug. 
Eerst douchen met gebreken hahaha, maar er was lauw water, geen licht dus deur dicht ging niet. De 
douche is luxe voor hier. 
Weer een heerlijke maaltijd gehad en daarna een teammeeting om de dag door te spreken. 



Ik was moe, pijnlijke, droge ogen door het zand en de hele dag in de zon. 
Het was een enerverende dag, maar wel voldaan gevoel. 
Morgen naar een nieuwe plek waar Divinity Foundation nog niet geweest is, ik ben erg benieuwd wat 
we daar aantreffen. 
Op tijd er uit, weer 150 voedselpakketten en 200 hygiënepacks inpakken en go .... 
Morgen vliegen Alice, Mattie en Hans naar Nairobi en zaterdag Herald en Thomas. 
 
Donderdag 5 oktober, behandeldag Kasakaram, Pokot. 
Rond half zeven werd het rumoerig rondom de tent en ben ik er maar uitgegaan. Kopje mint thee, 
geroosterd broodje met jam, fruit en mijn dagelijkse vitaminen en malariapil deden wonderen. Ons 
team maakten vandaag de lunch, sandwich met pesto en tomaat en eier/aardappelsalade. Verse 
pesto gemaakt door chef David. 
Onder het genot van heerlijke muziek hebben we tientallen eieren geschild, aardappels en tomaten 
gesneden en sandwiches belegd. 
Terwijl het andere team de 150 foodpackages,  200 hygienepacks, kleding en crocs in de bus laadde. 
Samen nog heerlijk staan dansen en om stipt 9 uur zaten we in de bus, met 30 man, op weg naar 
Kasakaram. 
Dit keer niet vast komen te zitten met de bus, na een mooie rit zonder wegen kwamen we aan op de 
plek van bestemming. Wat een rust, mooie plek en goede energie hing hier. 
Met zijn allen de plek ontdaan van takken en doornen. Ook de lokale bevolking hielp mee. 
Triage, pharmacy,  nursing station en osteopathy werden opgezet. 
Ik startte op triage en wisselde met Nav af. 
Wat waren de patiënten hier positief, rustig en fijn, zo een verschil met gisteren waar een meer 
gespannen sfeer heersten. 
De mensen waren zorgzaam en hadden respect voor elkaar, waar het gisteren vechten om eten, 
medicijnen en voedsel was. 
Uitdelen van de crocs door Evans en de kleding bij de nursing station verliep rustig ( oké op het einde 
werd het wel erg hectisch bij de kleding maar in vergelijking met gisteren was het niets). 
Ik heb alle statistieken al gedurende de dag kunnen doen. 
We hebben 435 patiënten gezien,  veel zwangere vrouwen,  jonge mannen met kniepijn en hoofdpijn 
omdat ze naar de blanke vrouwelijke osteopaten wilden, veel besneden vrouwen en meisjes met 
menstruatie problemen, veel mishandelde vrouwen en (brand)wonden door oa motor ongelukken. 
De vrouwen hebben aan het eind voor ons gedanst en gezongen als dank voor onze aanwezigheid en 
de meegenomen spullen. Een meisje liep met de rok van Nanuq en een pas bevallen vrouw met het 
gymshirt van Arviq van Het Schoter. 
Nadat alles uitgedeeld was moesten we snel de bus in, het zag dreigend donker en er was regen 
voorpeld. Als we niet snel weg waren konden we vast komen te zitten. 
Koud 10 minuten onderweg kregen we een enorme hoosbui, aangekomen bij ons tentenkamp 
regende het nog steeds heel hard en stond er een pittige wind. 
Tenten waren omgewaaid, zeilen kapot geslagen en veel tenten nat van binnen. Edith en ik hadden 
geluk, allebei onze tenten waren droog. In de regen hebben we spullen van anderen naar de hal 
gebracht om te drogen. 
Tent van Nav leek op een tippi met een gebroken tentstok, met spijkerharing, tape en touw weer 
gemaakt. 
Lekker gegeten, pilav en koolsalade en kop thee toe. 
Heerlijk nog tijdje geklets met iedereen. 
Vandaag zijn Alice,  Mattie en Hans veilig geland in Nairobi en onze mannen komen ook bijna. 
 
Vrijdag 6 oktober, behandeldag Tuwot, Pokot. 
Vannacht was erg onrustig,  blaffende honden , snurkende mensen en ergens kwam muziek vandaan. 
Om 6 uur klaarwakker, dus uit mijn tent en heerlijk rustig wakker worden. Oei wat was ik stijf. Als 



uitzondering, hahaha, maar meegedaan met de yoga van Astrid, samen met Juliana, Edith, Saruni en 
tientallen schoolkinderen. Geweldig! 
Kopje thee, ontbijt, nog een kopje thee en de tas klaarmaken voor de laatste behandeldag in Pokot. 
Tuwot is een behandelplek  in een rivierbedding,  onder de bomen. 
De laatste 50 voedselpakketten klaargemaakt en 150 pakketten in de bus geladen. De lunch 
klaargemaakt en iets na 9 uur vertrokken. 
Na een uur rijden kwamen we aan op de plek. Helemaal verlaten,  niemand te zien en plots kwamen 
van alle kanten honderden mensen aan. 
Ons kamp opgezet en iets voor 11 uur konden we starten. Ook vandaag zat ik op triage. 
Ik denk dat meer dan de helft van de ruim 500 patiënten vandaag zwanger was, een 14 jarige voor 
het eerst, een 37 jarige van haar 10e baby en alle leeftijden er tussen. 
Eén vrouw was 7 maanden zwanger en voelde de baby niet meer, wat een opluchting dat we het 
hartje konden vinden en het klopte, wel was de baby qua grootte rond de 5 maanden. 
Een 8 maanden zwangere vrouw was gevallen en heb ik doorverwezen naar het ziekenhuis met het 
vermoeden van een polsfractuur. 
Heel veel vrouwen met pijn bij het urineren, heel veel urinetesten, maar bijna geen positieve test. 
Waarschijnlijk kan deze pijn gelinkt worden aan de doorgemaakte besnijdenis. 98-99 procent van de 
vrouwen in Pokot is besneden. 
De kinderen waren er nog slechter aan toe dan de vorige 2 dagen. Ik zag een jongetje met Rachitis en 
één met post polio. Weer aantal kinderen die aarde eten ( door de honger, in aarde zitten mineralen). 
Opvallend was ook het aantal tweelingen hier. 
Wat voelt het vreemd en oneerlijk om onze lunch op te eten met al die uitgehongerde families om 
ons heen. Veel kinderen met alleen een t-shirt aan en zonder schoenen en onderbroek/broek. 
Nadat we klaar waren wederom de voedselpakketten en hygiënepakketten uitgedeeld, de crocs en 
kleding hadden we tussendoor al weggegeven. 
Het begon rustig , maar eindigde met veel geschreeuw en onveilig gevoel. Snel de bus in en weg, rond 
6 uur. Nog geen 10 meter weg komt de andere bus vast te zitten, pas om 7 uur kregen we de bus los. 
Wij mochten de bus niet uit ivm de veiligheid en omdat het ondertussen donker was. 
Ruim na 8 uur waren we terug op ons basiskamp. 
Het eten was klaar en samen met onze Pokot vertalers hebben we het farewell dinner gegeten, 
Bishop Youssef deed een afscheidswoord(je) welke ongeveer half uur duurde. Nav vertelde dat het 
jongetje met dubbele onderarmbreuk morgen met ons mee rijdt naar Nakuru. Hier zal een orthopeed 
naar hem kijken en een röntgenfoto maken. Dit kan gebeuren, omdat Divinity Foundation betaald. 
Het was zo warm dat we met een klein groepje nog even buiten zaten, komt opeens Renata half bloot 
de tent uit gerend, blijkt er een hele grote spin in haar tent te zitten. Onze held Lawrence ging haar 
helpen, nou ja hij liet haar eerst de tent in gaan en dat zij de spin gevonden had kwam hij in actie om 
hem dood te slaan. 
We hebben weer heerlijk foto's gemaakt en gelachen. 
Voor het slapen gaan nog even plassen, doe ik de "deur" van de wc open, lopen er drie hele dikke 
kakkerlakken, bah, dan maar in de bosjes. 
Alice, Hans en Mattie hebben vandaag half Nairobi door gecrossed op zoek naar een Keniaanse 
simcard, bleek overal safaricom gesloten, zonder internet  is een uber bestellen moeilijk en als de 
taxichauffeur de navigatie niet aan zet rijd je drie keer dezelfde snelweg rond. Kortom enerverend 
dagje voor ze, hun eigen safari(com) tocht hahaha. 
 
Zaterdag 7 oktober, reisdag naar Nairobi. 
Tja wat moet je over een reisdag schrijven? Nou best wel wat .... 
Om 6 uur wakker, wat zeker geen verrassing meer is, tent uitruimen, tent afbreken, ontbijten en 
wachten tot het tijd is om te gaan. Uiteindelijk rond 8 uur vertrokken richting Nakuru waar we zouden 
lunchen. Een snelle stop bij de evenaar, best bijzonder, uiteraard stormen er direct mensen op je af of 
je mee wilt naar hun kraampje. Hé rafiki roepen ze allemaal, plots ben je ieders vriend. 



Het jongetje met de dubbele onderarmbreuk reedt met ons mee naar het ziekenhuis, hier hebben ze 
een consult met een orthopedische chirurg geregeld en zijn er foto's gemaakt, gelukkig hoefde hij 
niet geopereerd te worden en kon er gips om. 
We hebben zeker 2 uur moeten wachten tot het jongetje klaar was in het ziekenhuis, maar wat fijn 
dat we hem hebben kunnen helpen. Nog nooit weg geweest uit je community en dan met een groep 
mensen in een bus naar het ziekenhuis, voor het eerst van je leven in een lift, wat best eng is. Een 
korte broek aan met een shirt met gaten, dus maar gauw een t-shirt van één van de vrijwilligers aan, 
beetje te groot maar wel schoon. 
De mannenbus kwam er achteraan, want zij gingen het tentenkamp afbreken ( ik had de mijne mee 
en heb die zelf afgebroken, want de opzet kunsten van de mannen was niet geheel wind- en 

regenproef en liet te wensen over        ). 
Onderweg waren er veel aan het slapen, dus als je je verveeld ga je dan gewoon foto's van slapende 
mensen maken, wie weet kan je die nog tegen ze gebruiken. 
Rond half 1 kwamen we aan in Nakuru en om half 3 konden we lunchen, daarna snel door naar 
Nairobi, hier kwamen we om half 8 aan.  
Helaas moesten wij afscheid nemen van twee vrijwilligsters, die terug vlogen naar Londen ivm het 
overlijden hun vader/opa, zo verdrietig. Daarna maar een wijntje als troost genomen met de groep. 
Bedoeling was om een douche te nemen, maar dat is niet gelukt, drankje was gezelliger. 
Tijdens het eten zei Nav dat we de buildinggroup morgenochtend om 10 uur oppikken bij hun hotel 
om dan door te rijden naar Amboseli. Er zouden een aantal van ons in de andere bus moeten, zodat 
de bouwploeg bij ons erin kunnen. Dit vond ik niet eerlijk en zei dat dit niet hoefde en ze in het 
andere busje kunnen, even knuffelen en dan zien we ze wel bij het rescuecenter. 
 Voorstel Nav was Alice bij ons er in en de mannen in de mannen bus. Toen ik Edith vroeg wat zij er 
van vond, was haar eerste reactie,  nee hoor, knuffel geven, in andere bus en we zien ze later wel. De 

andere vrijwilligers lagen dubbel dat ze het hoorden                
Dus mannen, nog even geduld, na de reis naar Amboseli zijn we echt weer samen. 
Na het avondeten even met  Nanuq videobellen, slik dat was even moeilijk momentje, ze was 
helemaal alleen thuis, Arviq werken en wij weg. 
Vanmorgen om 5 uur heeft ze samen met Nienke de mannen naar Schiphol gebracht, snel weer naar 
huis en haar bedje weer in. 
Wat ik nu trouwens ook ga doen, want de wekker gaat weer om 7 uur. Nog een flink stuk rijden voor 
de boeg morgen. 
Maarrrrrr dan zie ik eindelijk na een jaar mijn lieve sponsordochter weer en natuurlijk de andere 
rescuecenter meisjes. 
 
Zondag 8 oktober, rescuecenter Oloitokitok. 

Reunited and it feels so good       
 
En dit is op twee manieren, de mannen, Alice, Mattie en Hans opgehaald en mijn lieve dochter 
Nampaso weer in mijn armen kunnen sluiten. 
Zeven uur vanmorgen, na een heerlijke nacht, mijn bed uit, laatste spullen inpakken, ontbijten en de 
koffers naar de bus gebracht. 
David, king of the road, was er weer en eerlijk is eerlijk de bus was een stuk beter ingepakt. 
Om half 10 vertrokken naar Sarit center voor boodschappen. Edith en ik hebben 2 grote zakken chips 
en limonade gekocht voor de meisjes. 
Om half 11 op weg naar 67 het hotel om de bouwploeg en Alice op te halen ( uur later dan gepland, 

iets met African time       ) 

En ja hoor ze stonden al op ons te wachten        
Alle koffers inpakken, Alice in de meiden bus, de mannen in de andere en gaan. 



Onderweg meerdere malen langs de weg gestopt in verband met een zieke vrijwilligster. In Emali bij 
de markt gestopt om vers fruit te halen. En bij Kimana stond Lalaito zijn zus klaar om wat 
zelfgemaakte souvenirs af te geven. 
Uiteindelijk om 4 uur in het rescuecenter aangekomen. Wat blijft het toch een bijzondere plek met 
zoveel positieve energie en fantastisch uitzicht op de kilimanjaro. Het voelt echt als thuiskomen. 
De tentindeling hebben we geloot. Nav, Renata en ik trokken om de beurt een lootje met naam er op. 
Ik lig met Jen, Sky, Juliana en Dr. E in tent 2, Edith in 3 en Alice in tent 4. De mannen liggen met z'n 
vieren in één tent. 
Om 4 uur hebben we geluncht en daarna een rondleiding bij het rescuecenter gekregen. 
De fundering en betonblokken voor Dan zijn huis liggen er, dus de mannen kunnen aan de gang, ze 
waren blij verrast. 
 
Ik stond te popelen om mijn dochter weer te zien. Alle meisjes zaten aan hun huiswerk, de meeste 
waren nieuw, behalve Sharon, Christine, Nanginyi en Nampaso. 

Oh wat was Nampaso blij, ze viel me huilend in mijn armen      
En het is al een echte dame. Ook Nanginyi gaf een dikke knuffel. Oh wat voelt het goed. 
Home again. 
Er zijn 14 meisjes in het centrum en de andere helft zit op boardingschool of verder onderwijs. 
Het rescuecenter terrein zag er goed uit, heel groen, sjamba vol met groente en fruitbomen, de 
kippen en geiten doen het goed en er zijn konijnen (als huisdier, niet voor de slacht). 
De eerste fase van de bouw van het ziekenhuisje is gestart. 
Ik ben heerlijk met Nampaso over het terrein gelopen en bij de andere meisjes in de bibliotheek 
geweest. 
Na het avondeten de donatietassen van Herald, Thomas,  Alice, Mattie en Hans uitgepakt. Wat veel 
spullen, van kleding, schoolspullen,  leggings tot schriften en belleblaas. 
Als laatste hebben we 150 voedselpakketten ingepakt voor morgen. 
Dan gaan we naar Kuku, Amboseli om de masaai mensen te helpen. Voor de mannen de eerste 
werkdag en Alice gaat mee met ons om in pharmacy te helpen. 
 
Maandag 9 oktober, behandeldag Kuku, Amboselli. 
Eerste nacht Aaron’s Camp, veel wind en klapperende tent, maar heerlijk geslapen. 
Om half 7 in mijn pyama naar buiten om de zon te zien opkomen, maar vooral om de kilimanjaro in 
volle glorie te zien. Wat blijft het toch imposant om die mooie berg als uitzicht te hebben. Genoten, 
alleen maar staan en kijken, met het rescuecenter dichtbij en de meisjes die langzaam langs lopen om 
naar school gaan. 
Had wel een hilarisch moment op het toilet, nadat ik mijn behoefte gedaan had en doortrok zag ik 
(dacht ik) mijn ... weer omhoog komen, maar wat gek.. het bewoog, na goed kijken bleek er een 

kikker uit de toilet omhoog te komen        
Plan was om na het ontbijt op tijd te vertrekken,  maar één vrijwilliger was echt goed ziek en moest 
naar het ziekenhuis voor controle, bloedtesten en infuus met vocht en medicijnen. Lawrence bracht 
haar en uiteindelijk hebben ze de hele dag in het ziekenhuis gezeten. 
De overige vrijwilligers hebben uit voorzorg charcoal ingenomen en de drinkflessen met heet water 
en zeep uitgespoeld, omdat er toch meerderen klagen over onrustige maag/darmen en diarree. 
Kuku is een plek heel dicht bij het rescuecenter, vanuit deze werkplek zagen we ons kamp liggen. 
Kinderen uit deze regio gaan naar dezelfde school als onze meisjes, naast het rescuecenter. 
Osteopathie,  triage en nursing station buiten en pharmacy binnen in een gemeenschapshuis welke 
ook dienst doet als kerk. 
Alice was met ons mee, zo leuk dat ze het nu allemaal met eigen ogen kan zien. 
We begonnen met gezang van de communitie. 
Alice en ik hebben de hele dag in pharmacy gewerkt samen met David,  Lalaito, Ezzy en aan het einde 
Nav en Jen. Medicijnen klaarmaken, bijvullen en de statistieken doen. 



Voor de lunch een mooie flow van 144 patiënten die om medicijnen kwamen. 
Mama Robba was mee om de lunch te maken, bruine bonen met rijst. 
Na de lunch liep het storm en op een gegeven moment bleven de nieuwe aanvragen van medicijnen 
maar komen. Uiteindelijk hebben we 317 mensen behandeld. 
Ik pakte de medicijnen , schreef de dosering er op en Alice schreef de naam er op en gaf ze aan 
Lalaito. Het was een geoliede machine.  
Einde van de dag weer voedselpakketten en hygienepacks uitgedeeld. De laatste verliep chaotisch en 
dus besloot King David de hygienepacks mee op het dak van de bus te nemen en als ze een pakket 

wilden ze 1 voor 1 naar boven konden klimmen,  wat een koddig gezicht         
Nav, David en ik kregen een privé optreden van Bryon. Hij wilde een liedje voor ons zingen, 1 werden 
er 2 en uiteindelijk vroeg hij ook nog of hij het verhaal van Moses uit de bijbel mocht vertellen. Daar 
stond hij dan vol overgave in het Swahili het verhaal te vertellen. O ja en hij wil later busdriver 
worden zodat hij wazungu (blanke mensen) kan rondrijden en veel geld kan verdienen. Met dat geld 
kan hij een grote mansion kopen en Nav mag er slapen voor 3500ksh. Zakenmannetje in de dop. 
Hij kende ook wat namen van onze rescuecenter meisjes. Hij vind er 1 leuk, niet 2, nee echt 1 en dat 
is onze Sharon. Wat een heerlijk ventje. 
Om 6 uur  terug in Aaron’s Camp, teatime, rustig douchen en daarna dineren. Maar eerst met Ana 
onze dochters en de andere meisjes gedag zeggen. Wederom heerlijk gegeten, chapati, guacamole , 
stew en groente. 
Na het eten, om 9 uur,  zijn Ana en ik nog even naar beneden gelopen. Onderweg gleed ik uit over het 
zand, ik kwam in een spagaat terecht en mijn voet geschaafd. De meisjes zaten nog aan hun 
huiswerk, we hebben bekeken voor  wat voor vak ze huiswerk hadden, ze een knuffel gegeven en lala 
salama gewenst (slaap lekker). 
Heerlijk nog even met een groep buiten gezeten met een drankje, Edith heeft mijn voet verzorgd en 
verbonden (ze had het druk met allerlei klachten van mensen vandaag, iets met TB en mannelijke 
geslachtsdeel verbinden en één van de vrijwilligers haar kont ontsmetten, omdat ze op een scherp 
voorwerp ging zitten), waanzinnig gelachen en ontspannen. 
De mannen hebben ontzettend hard gewerkt, al 3 houten frame wanden van het huisje staan. 
Verschillende culturen en werkstijlen en toch komt er een mooie samenwerking uit. Lawrence gaat ze 
morgen helpen. 
Morgen gaan we naar een Oltukai site. Zij zorgen voor de vertalers,  voedselpakketten en onze lunch. 
 
Dinsdag 10 oktober, Noonkotia, Amboselli. 
Wat een wind was er vannacht, maar toch goed geslapen. Om half zeven wakker geworden en sh.. 
wat deed mn voet pijn, ik kon er niet op staan. Even een moment gedacht als ie maar niet gebroken 
is. Terwijl ik buiten voor de tent zat, heeft Juliana mijn voet behandeld en op een gegeven moment 
leek er iets los te komen en werd de pijn minder. Zolang ik blijf bewegen gaat het wel. 
Na het ontbijt even bij de mannen gekeken bij de bouw. 
Rond 9 uur vertrokken naar de Noonkotia waar we zouden werken, dicht bij Nairobi NP. Onderweg 
thompson gazelle, zebra's,  giraffen en een olifant gezien, wat blijft het toch mooie deze dieren 
zomaar tegen te komen. 
Bijna aangekomen bij de behandelplek krijgt de andere bus panne. Wachten tot er een jeep van 
Oltukai komt om onze spullen over te laden. 
Kudde koeien kwam loodrecht op me af, want ja dit was hun normale weg naar de overkant. 
Aangekomen bij de site bleek dat we in een kerk gingen werken. Triage voor de deur, pharmacy,  
osteopathie en nursing binnen in de kerk. Er werd gevraagd om uit respect niet op het altaar te gaan 
staan. 
We zijn begonnen met samen met de mensen uit de communicatie in één grote kring te bidden en 
zingen. Wat zijn de masaai bevolking toch kleurrijke mensen. 
Ik werkte weer in pharmacy en heb 's morgens 1 jongetje osteopatisch behandeld, met cerebral palsy. 
De apotheek was een geoliede machine. 
De lunch werd verzorgd door oltukai. 



In totaal hebben we 375 mensen behandelt. 
Om 6 uur waren we terug bij Aaron’s Camp, snel even naar de meisjes gedag zeggen. Ze waren weer 
aan het leren in de bibliotheek, want volgende week starten de examens. Dikke knuffel voor allemaal 
en wat foto's van vandaag laten zien. Wat stelden ze leuke, geïntegreerde vragen zoals wat vond je 
fijn dat je weer in Kenya kwam, wat miste je het meeste, wat was leuker Pokot of Amboseli en nog 
veel meer. 
Nampaso vroeg wanneer ze met Nanuq mag videobellen.  
Gevraagd wat ze voor eten willen en het antwoord was patat met groente en kip (behalve Nanginyi 
die wilde varken) en als toetje chocolade. 
De mannen hadden weer waanzinnig hard gewerkt en Hans heeft zaadjes geplant.  
Na het avondeten zijn Edith, Ana en ik toch weer even naar de meisjes gelopen, maar we hadden een 
powercut en ze lagen al op bed. Stiekem toch nog lala salama gewenst en snel weer terug. 
Snel de resterende statistieken met Edith gedaan, is dat ook weer gebeurd.  
 
Woensdag 11 oktober, Oltukai site 2, Amboselli. 
De wind was weer fors vannacht, maar ik slaap als een roosje. Om 6.15h klaarwakker, aangekleed en 
naar buiten om de Kilimanjaro weer te bewonderen vanuit mijn "terras", er bleek alleen wat 
commotie te zijn. We bleken vannacht visite gehad te hebben van Elly, de olifant. Een hele grote bull 
is dwars door het hekwerk ons terrein opgekomen, richting het bouwwerk van de mannen gelopen, 
hier de watertank leeggedronken, wat groenten gegeten uit de sjamba (hij had blijkbaar dorst en 
honger), via de tuin langs onze tenten gelopen en via de gate weer naar buiten. Helaas was ie 
vergeten dat de gate gesloten was. Wat een grote voetafdrukken stonden overal. 
Normaal worden de olifanten verjaagd met veel lawaai, getoeter en lichten, maar dat durfden ze nu 
niet, omdat ze niet wisten hoe wij zouden reageren. 
Na het ontbijt vertrokken we naar onze laatste behandelplek, jeetje wat is de tijd omgevlogen. We 
moesten om Amboseli heen rijden en dit kostte ons bijna 3 uur, werkelijk in de middle of nowhere, 
geen weg te bekennen kwamen we aan bij een kerk met ernaast een school. Ongelofelijk wat een 
remote area. Snel ons kamp opzetten en toen stonden er 145 leerlingen van de school te wachten 
voor hun ontwormingskuur, lopende band werk en als beloning ( het smaakt echt verschrikkelijk vies) 
een sweetie. 
Edith, Alice, Juliana en chef David zijn daarna naar het schooltje gelopen om de kleintjes hun 
wormenkuur te geven. 
Wat een warme, zweterige dag was het. En het blijft bijzonder om in een kerk te werken. Wederom 
met Alice in pharmacy gewerkt samen met Lalaito,  Ezzy en David en regelmatig hulp van Jodie en 
Nav. 
Rustige, relaxte sfeer, waar wij nog wat van kunnen leren. Ezzy en Lalaito krijg je niet gek. 
Ondertussen duizelen alle antibiotica, paracetamol,  brufen, hoestsiroop, clotrimalezalf, eyedrops en 
nog veel meer medicijnen me wel. Tussendoor ook nog statistieken gedaan. 
Edith heeft veel wonden verzorgd,  waaronder een jongetje met brandwonden. 
Totaal 538 patienten gezien, inclusief de schoolkinderen. Dit brengt ons expeditie totaal op 3545 

patienten in 8 behandeldagen      , dat is 445 patienten gemiddeld.  
Zoals Nav appte: 
 
Last day of treating..we treated 538 patients today for free. 
Over the past 11 days we have provided; 
 
1. *FREE* Medical and osteopathic treatment to 3,545 patients  
2. Distributed 600 pairs of new shoes to kids 
3. Distributed 800 personal hygiene packs for girls 
4. Food rations to 1,650 people. 
 
 



Our team was made up of; 
4  doctors 
2  pharmacists 
2 nurses 
2 midwives 
9 Osteopaths  
5 logistics crew 
30 Translators 
 
Om half 5 weer klaar om richting Aaron’s Camp te rijden, dit keer kregen we toestemming om door 
Amboseli NP te rijden, wow zo mooi. Leek wel of we op safari waren, we zagen olifanten,  giraffen,  
zebra's,  kraanvogels,  flamingos,  gazelle,  secretary birds, wildebeest, hartebeest, barboons en veel 
andere vogels. 
Om half 7 waren we terug, snel douchen want daarna zouden de osteopaten enkele meisjes uit het 
rescuecenter behandelen. 
Eerst langs de bouwplaats en wow de mannen hebben niet stil gezeten, de eerste wand zit dicht met 
golfplaten. Lawrence is de hele dag bij hen gebleven, zoals hij zelf zegt, hij wil niks missen van de 
bouw. 
Ana en ik hebben four hands behandeling gegeven aan 2 meisjes van het rescuecenter, beide met 
een gelijkwaardige achtergrond ( privacyredenen noem ik geen namen en details), wat een voorrecht 
om ze te behandelen. Daarna nog even gekletst met ze en zo mooi om te zien dat de meisjes elke dag 
meer open komen. Uiteraard Nampaso nog geknuffeld, ze was vanmiddag heel lief naar Herald 
gelopen om hem gedag te zeggen en dat ze hem gemist heeft. 
Om half 9 ons avondeten gegeten en daarna gezellig voor de tent gezeten. Veel gelachen, drankje er 
bij, karaoke en heerlijk hard meezingen met klassiekers van toto, abba, U2, Sting,  Gloria Ganer en 
nog veel meer. Samen met de Keniaanse vrijwilligers,  zo gezellig. 
Even ontladen na toch wel pittige dagen werken en veel reizen. 
Om 11 uur maar verstandig gedaan en de muziek uitgezet , de whisky drinkers gingen nog mee naar 
de keuken om ugali met kip te eten, dat hoort zo hier, volgens Lawrence. Morgen vroeg op voor ons 
farewell en dan richting Oltukai om te relaxen voor 1 dag. 
 
Donderdag 12 oktober, relaxdag Oltukai, Amboselli NP. 
Tja standaard weer wakker om 6.15h, dan maar weer uit mijn bed en kijken naar de zonsopkomst en 
dit keer was hij heel mooi. 
Om 7 uur ontbijten en de koffers uit gezocht. 
Na het ontbijt hebben Mel en Jen de grond van de nieuw te bouwen kliniek op First Native manier 
gewijd. De kliniek krijgt de naam "Makwa". 
( The Bear, “Makwa” in Anishinabek language of Indigenous peoples, has deep spiritual and revered 
significance for many. The Mother Bear is connected to our origins as people and how we came to be 
on our land. The Bear is a Healer, providing medicine from her body. The Bear, it is the spirit keeper of 
the West. It represents courage, strength, has a natural ability to overcome challenges, introspection, 
knowledge, leadership, guardianship and organization within tribes and communities. The bear 
shows us how to live in a balanced way, where there is a time for playfulness and a time to be 
courageous. The Bear looks after us and we look after the Bear). 
Na de ceremonie hadden we de certificaat uitreiking. Nog geen enkele keer heb ik gehad dat het 
merendeel van de groep in tranen was, het is een bijzondere, mooie groep mensen en samen 
vormden we één team. 
Iedereen kreeg een certificaat en de mannen een shuka en vrouwen een kikoi doek. 
Nadat we afscheid genomen hadden van een aantal Keniaanse vrijwilligers is de rest van de groep op 
weg gegaan naar Oltukai voor een relax dagje. Onderweg een tussenstop gemaakt bij het Masaai 
dorp van Oletiptip. 
Verwelkomt met dans en zang en uiteraard werd iedereen meegetrokken om mee te doen.  



Op weg naar de lodge veel verschillende dieren gezien zoals zebra's,  giraffen,  olifanten,  buffels en 
veel vogels. 

Rond 13h waren we bij de Oltukai,  wat een luxe vergeleken met de laatste twee weken       
Bijna overweldigend.  
Heerlijk bij en in het zwembad gelegen en naar de dieren gekeken. 
Om 19h een drankje in de bar en daarna een buffet diner. Thomas werd verrast met een happy 
birthday song door het personeel. 
Na het diner zijn we bij het kampvuur gaan zitten, gepraat en gezongen onder het genot van een 
drankje. 
 
Vrijdag 13 oktober, afscheid vrijwilligers. 
Om 6 uur vanmorgen richting gamedrive, na een lekkere nacht. 
Wat een mooie plek is Oltukai om te relaxen. 
Samen met Alice, Mattie, Herald en Saruni in een jeep. De versnellingsbak schoot steeds uit zijn één, 
Alice en ik keken elkaar aan en het idee dat we straks ergens tussen de wilde dieren panne zouden 
krijgen maakten dat we de slappe lach kregen. We hebben veel wild gezien, leeuwen, hyena,  vogels, 
flamingos, gazelle,  pelikanen, olifanten, Hippo, wildebeast, giraffen,  struisvogels, bald eagle, buffels, 
wrattenzwijn en nog veel meer. 
Na de gamedrive ontbeten, nog even relaxen en om half 12 richten het rescuecenter. We moesten 12 
uur uit het park zijn, want de entree is voor 24 uur en als je later door de gate komt moet je betalen. 
Bij de gate gestopt en meteen kwamen de verkoopsters met hun waren aan. Twee armbandjes 
gekocht. 
Om 12.45h kwamen we aan bij RC en stond de lunch klaar. 
Mel en Jen vertrokken na de lunch naar Tsavo en de andere vrijwilligers terug naar Nairobi. Dikke 
knuffels met het afscheid, wat een hecht team en wat zullen we elkaar allemaal missen. Maar het was 
geen goodbye, maar see you later! 
Nadat iedereen weg was zijn de mannen snel weer aan het werk gegaan, de kozijnen en deuren 
waren geleverd. Wat een hitte, dit was echt de warmste dag tot nu toe in Amboseli. 
Om 17h zijn we met Dan en Lawrence de heuvel achter het centrum opgelopen voor onze VrijMiBo. 
Tas met bier, chips en Malibu cola mee. Helaas besloot Hans na een paar meter terug te keren i.v.m. 
zijn hoogtevrees en de gladde stenen. 
Boven aangekomen werden we verrast met een geweldig uitzicht. 
Dit is de mooiste plek om een borrel te drinken, met uitzicht op de Kilimanjaro en waanzinnig mooie 
zonsondergang. 
Na het avondeten nog naar de meisjes gelopen en heerlijk geklets. Morgen alle spullen voor de 
meisjes uitzoeken. 
 
Zaterdag 14 oktober, Rescuecenter Oloitokitok. 
Wat een dag..... 
Vanmorgen toch weer vroeg wakker, dus op tijd om met de mannen te ontbijten, wentelteefjes en 
toast. 
De mannen zijn de golfplaten wanden en groot deel van het dak gaan plaatsen en Lawrence en Dan 
hebben de binnendeur helemaal kaal geschraapt/ geschuurd. 
Ik ben met Alice, Edith en Hans de tasjes voor de meisjes gaan klaarmaken. Overal een zwarte 
legging, canvas schoenen, schriften, sokken, shirt, etui met inhoud en een snoepje in. 
Elisabeth heeft geholpen met het uitzoeken van de shirts voor de meisjes. 
Ook nog even rondgelopen over het terrein, bij de kippen en de geiten gekeken. Er waren een jong 
geitje, 5 kuikentjes en jonge konijntjes. 
Na de lunch nog even rustig gezeten, uit de zon, want het was snikheet. 
Daarna naar de meisjes gelopen, we hadden belooft om een spelletje met ze te spelen. Tafel in de 
tuin, onder de boom gezet. Eerst een potje uno en daarna een kaartspel. En jeetje wat kunnen die 
meiden vals spelen, maar wat een lieverds. 



Dat we klaar waren ƙwamen de andere meisjes ook uit school. Snel gedag zeggen en naar boven voor 
het avondeten.  
 
Zondag 15 oktober, church, rescuecenter. 
Na een heel gezellige avond toch weer redelijk op tijd wakker. Dit keer geen kili view, er was teveel 
bewolking. We (Alice,  Edith,  Mattie en ik) hadden afgesproken  met de meisjes mee naar de kerk te 
gaan. Om 10 uur vertrokken we naar de kerk, dit was ongeveer 15 minuten wandelen vanaf het 
centrum. 
Wat vonden de meisjes het leuk dat we mee waren, ze straalden helemaal. Bij de kerk aangekomen 
hoorden we het gospelkoor al zingen. De dienst was imposant om te zien, zo mooi met zang en dans. 
Aan het eind werd er gevraagd of wij vieren wilden opstaan en werden we bedankt voor onze 
aanwezigheid. Ik heb nog een bedankwoordje gedaan. Na de dienst kwamen er allerlei kinderen op 
ons af. We hebben ook nog een groepsfoto gemaakt. Onderweg terug kwamen we een oud rescue 
meisje tegen. Even gekletst en toen terug naar het rescuecenter. Rond 13h geluncht en na de lunch 
heerlijk gerelaxed. 
Hans heeft veel zaadjes geplant en de mannen het huisje bijna waterdicht, maar helaas de spijkers 
waren op en Lawrence kreeg pech met de auto dat hij spijkers ging halen. De uitlaat lag er onder uit 
nadat hij door een diepe kuil reed. 
Om 15 uur zijn de meisjes mee naar boven gegaan voor een video call met Nanuq & Nienke. 
Wow dat was zo leuk voor iedereen. Ze kletsten wat af. 
Daarna allerlei spelletjes gespeeld (gekregen van Nienke, Huub en Rick), zoals mens erger je niet, wie 
is wie, jenga en kaarten. 
Heerlijk nog wat limonade met chips uitgedeeld. Daarna zijn de meisjes gaan douchen, want om 20h 
hadden we gezamenlijk diner met de meisjes en staff. 
Ze wilden patat met kip en salade en dat is gelukt. De kok en Diana hebben 30 kilo aardappelen 
gekookt en patat van gemaakt, 6 kippen klaargemaakt en voor de masai mannen 3 kilo beef en kilo's 
tomaten en uien gesneden voor de chakumbara. 
Wat hebben ze allemaal gesmuld,  2-3x opnieuw opscheppen van de patat,  3x kippenvlees. Zo mooi 
de lachende gezichten te zien. 
Morgenochtend beginnen de final exams voor ze, in ieder geval met goed gevulde magen. 
Lawrence was ontroerd, hij zag de meisjes ontspannen en genieten, ook bij de spelletjes spelen. 
We hebben de staff als bedankje 1kg suiker en een stuk zeep gegeven. 
De meisjes hebben hun kadootjes ook gehad en afgesproken dat ze morgen na school langskomen 
om Thomas zijn verjaardag te vieren. We hebben een taart van 2kg besteld. 
De meisjes hebben nog voor ons gezongen. 
In onze keukentent nog na gekletst over de meisjes met Lawrence en Dan. 
 
Maandag 16 oktober, rescuecenter Oloitokitok. 
Om half zeven opgestaan en de tent van Thomas en Edith versierd , want het was Thomas zijn 
verjaardag. Daarna bracht Lawrence Edith, Alice en mij naar de High School waar 5 van onze meisjes 
zitten. Elke maandag en vrijdag wordt daar de vlag gehesen en het volkslied gezongen. 
In de auto erheen zei hij tussen neus en lippen door dat de principal ons graag ontvangt en wil dat we 
een speech geven voor de studenten. En dan benadrukken dat de jongens de meisjes niet zwanger 

maken. Maarrrrrr uiteraard het woord pregnancy niet noemen         
Snel in een paar minuten een speech in elkaar gezet. 
Bij de school aangekomen stonden er al een aantal scouts klaar en na handjes schudden met de 
leerkrachten kwamen de leerlingen klas voor klas naar buiten om zich te verzamelen bij de 
vlaggenmast. 
Met militaire precisie liepen er twee scouts naar de mast om de vlag te hijsen. Het volkslied werd 
gezongen en twee leerkrachten spraken de studenten toe dat er hard gewerkt moet worden, omdat 
de final exams vandaag beginnen en ze geen 3 uur moeten doen over het wassen van 1 rok, maar 
studeren. 



Na het voorlezen uit de bijbel werden de 5 RC meisjes naar voren geroepen,  wat ze volgens ons erg 
ongemakkelijk vonden. Daarna mocht ik mijn speech geven: 
 
Dear wanafunzi/students 
Asanteni sana for having us, its an honor to be here. 
Try to study well, 
Be sure you focus on your homework to have a great future and become what you want to be. 
And dear wavulana (boys) look after your sisters instead of destroying their hope in life.  
Be safe, dream big and your future can be bright. 
One day we hope to see a lot of smart doctors,  nurses, engineers, and many more professions. 
Good luck with your exams, starting today 
We love you 
 
Na de ceremonie vroeg de substitute principal ons naar haar kantoor te komen, ze had eerst een 
quick meeting met de leerkrachten, in de tussentijd hadden we een leuk gesprek met de matron. Ze 
had ons de dag ervoor al in de kerk gespot en vroeg waar de lange man (Mattie) was. Ze dacht dat het 
de broer van Edith was. 
Met de principal gesproken over de RC girls en dat ze altijd nette uniformen en schoenen aan hebben 
en het schoolgeld netjes op tijd betaald wordt Ook het gedrag van de meisjes kwam aan de orde. 
Vervolgens liet ze Elsy en Veronica komen, waarop ik zei dat het mij verstandiger leek om dit niet te 
doen, omdat ze zich moeten focussen op de final exams. Ze liet ze toch komen om te zeggen dat ze 
ons ontmoet had en onze contact gegevens had (we hadden onze naam en woonplaats 
opgeschreven). 
Na een dikke knuffel gingen ze weer naar hun klas. 
Vol van wat we meegemaakt hadden zijn we terug naar het rescuecenter gelopen. Zo bijzonder om 
de kans te krijgen deze ceremonie bij te wonen. En wat zijn de Kenianen gastvrij en vriendelijk. 
Terug op het centrum waren Thomas, Herald en Mattie alweer aan het werk, de laatste werkdag en 
ze wilden tocht echt het huis wind- en waterdicht hebben en het dak op de patio met nog een 
finishing touch. 
Hans is zaden gaan planten, op aanwijzing van Joyce, de matron. 
In totaal heeft hij 1561 zaadjes geplant, wat een werk is dat geweest. En ook heeft hij de afgelopen 
dagen veel vuil opgeruimd. 
Ik heb heerlijk lui op het bankje voor onze tent gezeten met de RC poes voor zeker 1.5 uur op mijn 
schoot. 
Tijdens de lunch Thomas onze kadootjes gegeven (boek over de wildlife in Kenia en bier) en na de 
lunch de koffers voor morgen ingepakt. Ondertussen was Lawrence naar Kimana om de uitlaat van de 
auto te laten repareren en de taart van Thomas op te halen. Thomas had Lawrence gevraagd om 
taart voor hem te bestellen,  maar die wist dat wij er één besteld hadden als verrassing dus hij heeft 
Thomas een beetje genegeerd.  
Om 3 uur zijn Edith en ik het beslag voor de meegebrachte oliebollenmix gaan klaarmaken, we wilden 
de meisjes namelijk oliebollen laten proeven. 
Nog even bij de mannen kijken, foto's maken en chillen, voordat we de oliebollen gingen maken. 
Diana, de kokkin, wilde helpen bakken. 
Olie in een pan op het vuur en aan de gang. De eerste paar voorgedaan en daarna heeft Diana alle 
oliebollen gebakken, ze vond het zo leuk. 
Met Herald,  Thomas,  Mattie en Edith nog een rondje over het RC terrein gelopen en bij het 
ziekenhuis gekeken, waar de werklui druk bezig waren met beton storten. 
Dat de eerste meisjes uit school kwamen hebben we de oliebollen uitgedeeld , ze vonden het 
heerlijk. 
De mannen hebben een biertje gedronken op de patio van hun gebouwde huis en getoast op wat ze 
bereikt hebben de afgelopen week, echt waanzinnig goed en mooi. Dan is zo blij met zijn huisje. 



Voor het diner zijn Alice en ik nog één keer de heuvel opgelopen om foto's te maken. Terug bij de tent 
een drankje gedronken voor de tent, Hans versprak zich en vroeg hoe laat de meisjes kwamen om 
taart te eten, Thomas kreeg door dat er een verrassing was.  
Na het eten kwamen alle meisjes en de staff, inclusief de Masaai mannen en keukenpersoneel, naar 
Aaron’s Camp om Thomas zijn verjaardag te vieren. We hebben taart gegeten,  limonade gedronken, 
gezongen en gedanst. Zo gezellig. Nadat Dan en Lawrence weggingen, zodat de meisjes los konden 
gaan met dansen (dit doen ze niet met hen erbij) hebben ze heerlijk gedanst en gekletst. Nampaso 
heeft via mijn telefoon met Nanuq geappt, zo lief maar ook hartverscheurend te lezen dat ze Nanuq 
mist, blij is dat wij hier zijn, maar ook verdrietig is omdat we weer weg gaan. 
Helaas kwam er om half 10 een einde aan het feest en moesten we afscheid nemen van de meisjes 

       
Dit blijft telkens weer een heel moeilijk moment, de meisjes komen in de dagen dat we er waren zo 
open, zijn aanhankelijk en hechten zich aan je en dan doet afscheid nemen pijn. Wat een tranen 
vloeiden er, maar zoals gezegd "it's not a goodbye, its a see you soon again". 
De band die ontstaat is zo hecht, ze voelden zich veilig en blij bij ons, maar ik kom snel weer terug. 
Afscheid van Nampaso is zo moeilijk,  wat een dikke tranen moest ze laten, ze heeft zo een verleden 
en trauma opgelopen,  maar elk jaar breekt er weer een stukje van de muur om haar heen af. Ik ben 
trots op haar, ook al heeft ze nog een lange weg te gaan. Ze komt er wel. 
Wij hebben met zijn allen en Lawrence nog na zitten praten over de afgelopen tijd hier en het 
rescuecenter,  mooi gesprek en oprechte waarderen van hem voor ons. 
 
Tijdens de dagen hierna heb ik voor het eerst ervaren hoe vakantie in Kenia is, een aantal mooie 
parken bezocht, al vond ik de luxe teveel. Als ik volgende keer mag kiezen tussen weer wat parken 
bezoeken of langer in het rescuecenter blijven, dan weet ik het wel. 
Het rescuecenter is waar mijn hart ligt en waar ik heel veel energie van krijg, daar kan geen luxe 
tegenop! 
Home is where your heart is, nou dat is duidelijk daar! 
 
Wel was het heel bijzonder om een klasgenoot van de lagere school op te zoeken in Nanyuki. JP 
woont al jaren in Kenia en vraagt al 5 jaar of ik langs kom. Dit keer was het mogelijk en het was kort, 
maar erg leuk. Wat heeft hij met hard werken een mooi bedrijf opgezet en wij hadden de kans om 
daar rond te kijken. Ook hij is verknocht aan Kenia en ik beloof je JP, volgende keer blijf ik langer. 
 
Hier kwam een einde aan mijn vrijwilligerswerkreis voor 2023, maar uiteraard stopt mijn werk hier 
niet. Oktober 2024 staat alweer vast, dan zal ik weer richting Kenia gaan voor een nieuwe medical 
expedition. De komende tijd even landen, alles laten inwerken en met nieuwe energie weer naar de 
praktijk en bedenken hoe ik Divinity Foundation kan blijven helpen. 
 

Lieve vrienden familie, kennissen, patiënten, collega's en iedereen die ik vergeten ben. 
Vrijdag 27 oktober zijn wij weer terug gekomen van onze vrijwilligerswerkreis naar Kenia. 
Een waanzinnig mooie en bijzonder geslaagde reis. Met ieder twee grote koffers vol met 
donaties, kleding, materialen en nog veel meer heen en vrijdag met een koffer vol mooie 
herinneringen weer terug. Ik ben blij dat ik weer mijn steentje heb kunnen bijdragen, maar 
dit hadden wij niet zonder al jullie donaties in welke vorm dan ook kunnen doen. 
We hebben hele mooie dingen mogen doen en bouwen. 
 
During our medical expedition we have provided; 
1. *FREE* Medical and osteopathic treatment to 3,545 patients 
2. Distributed 600 pairs of new shoes to kids 
3. Distributed 800 personal hygiene packs for girls 
4. Food rations to 1,650 people. 



Our team was made up of; 
4 doctors 
2 pharmacists 
2 nurses 
2 midwives 
9 Osteopaths 
5 logistics crew 
30 Translators 
 
We hebben een huis wind- en waterdicht kunnen bouwen voor de staff, geld ingezameld om 
de bouw verder af te laten maken door een loodgieter, elektricien en schilder. 8 Solarlampen 
kunnen kopen om bij het rescuecenter te kunnen plaatsen om zo de olifanten (welke ons 
ondertussen alweer 2x hebben bezocht en veel schade hebben aangericht) af te schrikken en 
voor de veiligheid van de meisjes te zorgen. We hebben voor alle meisjes leggings, canvas 
schoenen, schoolspullen en wat lekkers kunnen kopen, een maaltijd voor 30 personen 
(meisjes en staff) kunnen verzorgen (6 kippen, 30kg aardappels, 3kg rundvlees en salade 
(tomaten, komkommer, ui), oliebollen gebakken voor de meisjes, 1561 zaadjes geplant en 
nog veel meer. Te veel om op te noemen. 
Een bijzonder dankwoordje voor de twee tieners Eva en Rosa die een eigen stichting hebben 
en 100 voedselpakketten gedoneerd hebben en ook nog eens een meisje maandelijks 
sponsoren voor de komende twee jaar. Ge-wel-dig meiden! 
Wij zijn trots en blij dit te hebben kunnen doen. 
Nogmaals DANK JULLIE WEL ALLEMAAL! speciale dank aan mijn familie en kinderen die 
niet aan zichzelf denken en mij de kans geven dit telkens weer te doen. Ik ben trots op jullie. 
ELK KIND VERDIENT EEN TOEKOMST! 
  
 


